
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4, THÁNG 5/2025 

(Đính kèm Công văn số 17-CV/BTGDVHU, ngày 21/3/2025  

của Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Mỹ Tú) 

----- 

I. CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM TRONG THÁNG 4/2025 

1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)  

a. Lịch sử Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

- Từ xa xưa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức 

của người Việt. Bản ngọc phả viết thời Trần, năm 1470 đời vua Lê Thánh Tông và 

đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiềm để tại Đền Hùng, nói rằng: 

“...Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là 

Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những 

ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi...”. 

- Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu Lê trở về trước các triều đại đều quản lý 

Đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm 

Giỗ Tổ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, 

miễn đóng sưu, miễn đi phu đi lính. 

- Đến đời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 (1917), Tuần phủ Phú Thọ 

là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ Lễ ấn định ngày mồng Mười tháng Ba hằng 

năm làm ngày Quốc tế, tức trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đời thứ 18 một ngày. 

Còn ngày giỗ (11 tháng Ba) do dân sở tại làm lễ”. Kể từ đây, ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được chính thức hóa bằng luật pháp. 

- Sau cách mạng tháng Tám (1945) Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tới Đền 

Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã về 

thăm viếng tại đây. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức 

“uống nước nhớ nguồn”, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã ký Sắc lệnh của Chủ Tịch nước số 22/SL - CTN ngày 18 tháng 2 năm 1946 cho 

công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm để tham gia tổ chức các hoạt 

động Giỗ Tổ Hùng Vương - hướng về cội nguồn dân tộc. 

- Trong ngày Giỗ Tổ năm Bính Tuất (1946) - năm đầu tiên của Chính phủ 

mới được thành lập, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Quyền Chủ tịch nước đã dâng một 

tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với Tổ tiên về 

đất nước bị xâm lăng và cầu mong Tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, thiên hạ 

thái bình cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của 

đất nước. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có hai lần về thăm Đền Hùng (19/9/1954 và 

19/8/1962). Tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng 

nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người còn nhắc: “Phải chú ý bảo 
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vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, 

thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan”. 

- Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông 

báo là ngày lễ lớn trong năm. Ngành Văn hóa thông tin - thể thao phối hợp với các 

ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày (từ 1/3 đến 10/3 âm lịch). 

- Tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 về Nghi lễ Nhà nước, 

trong đó có nội dung quy định cụ thể về quy mô tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương. 

- Ngày 02/4/2007, Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Luật Lao động cho người lao động được 

nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Kể 

từ đây, ngày 10/3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn - Quốc lễ mang ý 

nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. 

b. Ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” 

- Từ bao đời nay, câu ca ấy vẫn in sâu trong tâm thức lẫn tiềm thức của mỗi 

người dân Việt Nam. Và dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, cứ đến ngày Giỗ Tổ, 

là hàng triệu người con mang dòng máu Việt cùng nhau hành hương hoặc hướng 

về đất Tổ, thắp nén tâm hương, nhớ về nguồn cội, tri ân tổ tiên với lòng thành kính 

các vua Hùng. 

- Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm là một ngày lễ 

trọng đại của đất nước được tổ chức tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là ngày 

hội truyền thống của dân tộc nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng 

đã có công dựng nước.  

- Giỗ tổ Hùng Vương mãi mãi là sự biết ơn, mãi mãi là niềm động viên thôi 

thúc sự bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mở cửa, hội 

nhập phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa của nước ta với các nước trên thế giới. 

- Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các  

thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng  

nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to  

lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất  

nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương  

đến thời đại Hồ Chí Minh, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích  

thời đại Hùng Vương; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người  

Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây  

dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.  
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- Những kết quả đạt được trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên 

truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây 

dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền các hệ giá  

trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển 

hệ  giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.  

- Vai trò, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và  

bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng,  

đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng,  

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tôn vinh tập thể, cá  

nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn  

kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

2. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

Việt Nam (30/4/1975 – 30/4/2025)  

(Đã gửi Đề cương tuyên truyền tại Công văn số 04-CV/BTGDVHU, ngày 

06/3/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Mỹ Tú) 

II. CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM TRONG THÁNG 5/2025 

1. Kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2025). 

a. Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 01/5 

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, 

sản xuất công nghiệp tăng nhanh, một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ... phát 

triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản 

tăng cường bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động, mâu thuẫn giai cấp ngày 

càng sâu sắc, dẫn đến các cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản 

diễn ra với quy mô ngày càng lớn. 

Trong cuộc đấu tranh đó, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng. 

Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Các Mác coi việc rút ngắn thời gian 

lao động là một nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội lần thứ nhất 

của Quốc tế I họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh đòi ngày 

làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ quan trọng. Khẩu hiệu “Ngày làm 8 giờ” sớm 

xuất hiện ở một số nơi của nước Anh - nước có nền công nghiệp phát triển sớm 

nhất thế giới. Yêu sách này dần lan sang các nước khác. 

Nước Mỹ, từ một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào châu Âu, 

đã mở rộng sản suất, nhanh chóng phát triển trở thành nước công nghiệp hàng đầu 

thế giới. Thành phố Chi-ca-gô trở thành trung tâm thương nghiệp của Mỹ. Nước 

Mỹ lao vào cuộc chạy đua cạnh tranh tư bản quyết liệt. Các guồng máy chạy hết 

công suất suốt ngày đêm, hàng vạn công nhân bị bắt buộc làm việc mỗi ngày từ 14 

- 18 giờ, phụ nữ quần quật lao động không kém gì nam giới, nhưng đồng lương chỉ 
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bằng 1/2 nam giới và suốt tuần không có ngày nghỉ; trẻ em phải làm việc 12 

giờ/ngày. 

Ngày 01/5/1886, tại Thành phố Chi-ca-gô, hưởng ứng lời kêu gọi của “Liên 

đoàn lao động Mỹ”, hàng chục ngàn công nhân toàn thành phố tiến hành bãi công, 

tổ chức mít tinh và biểu tình trên đường phố (40 ngày không đến nhà máy làm 

việc). Khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của giai cấp 

công nhân, chính quyền tư sản rơi vào thế bị động. Cuộc đấu tranh vì mục tiêu dân 

sinh, dân chủ, vì sự tiến bộ xã hội bị đàn áp đẫm máu, song đã tạo được sự hưởng 

ứng, ủng hộ mạnh mẽ của công nhân khắp nước Mỹ lên tiếng ủng hộ yêu sách của 

công nhân Chi-ca-gô. Công nhân Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan… tổ chức nhiều 

cuộc mít tinh bày tỏ sự đồng tình với công nhân Mỹ. 

Để ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, ngay 

trong Đại hội thành lập Quốc tế II, được triệu tập ngày 14/7/1889, các đại biểu của 

giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 01/5 làm ngày đoàn kết đấu 

tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới. Từ đó ngày 01/5 trở thành Ngày 

Quốc tế Lao động. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc tế II, ngày 01/5/1890 lần đầu tiên, Ngày 

Quốc tế Lao động được kỷ niệm với quy mô thế giới. Công nhân ở các nước: Mỹ, 

Canada, Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Ý và nhiều nước khác 

tiến hành bãi công, mít tinh, xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ “Ngày 

làm 8 giờ”, “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”. 

Ở Việt Nam, từ những năm đầu của thế kỷ XX, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 

(Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, giúp 

công nhân lao động (CNLĐ) Việt Nam hiểu rõ phong trào cộng sản, công nhân, 

công đoàn thế giới, nhất là về Cách mạng tháng Mười Nga và ngày Quốc tế Lao 

động 01/5. Ngày 01/5/1925, công nhân Chợ Lớn, công nhân đường sắt Dĩ An và 

công nhân Đà Nẵng biểu tình bày tỏ ý chí bảo vệ Liên bang Xô - Viết. 

Tháng 02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trong Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên, Đảng xác định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 

là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt trong khối liên minh công - nông. Phong 

trào đấu tranh ngày 01/5/1930 đã mở đầu cho cao trào cách mạng 1930 - 1931. Lần 

đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của Công hội đỏ, công 

nhân cùng nông dân mít tinh biểu tình kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 01/5, đấu 

tranh đòi quyền lợi, bày tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế giới. 

Ngày 18/02/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 22c quy định ngày 01/5 là 

một trong những ngày lễ chính thức của nước ta. Ngày 29/4/1946, Hồ Chủ tịch ký 

Sắc lệnh số 56 quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao 

động 01/5. Ngày 01/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao 

động 01/5 được tổ chức kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 20 vạn 

nhân dân lao động. Từ đó, ngày Quốc tế Lao động 01/5 hằng năm là một trong 
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những ngày lễ lớn của đất nước, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động Việt Nam. 

b. Ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 01/5 

Ngày Quốc tế Lao động 01/5 đã trở thành ngày lễ tại nhiều quốc gia trên thế 

giới, dành để tôn vinh lao động và gây dựng đoàn kết lao động trên thế giới; là 

ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, ngày đoàn 

kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh 

vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 đã trở thành ngày hội lớn của giai 

cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình 

đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng 

đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

  Ngày Quốc tế Lao động 01/5 là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

2. Kỷ niệm 71 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 

07/5/2025).  

a. Lịch sử Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực 

hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ 

súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam, 

sau đó từng bước mở rộng chiến tranh, khước từ mọi cố gắng cao nhất về hòa bình 

của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với ý chí “thà hy sinh tất cả chứ 

nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”1, dù chính quyền 

cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể Nhân 

dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt 

Minh, nhất tề đứng lên hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa 

vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, 

quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, làm 

nên các chiến thắng vang dội: Việt Bắc thu đông 1947, Biên Giới 1950, chiến dịch 

Hòa Bình (1951-1952), Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953. 

Cuối tháng 9/1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp 

bàn về nhiệm vụ quân sự, phân tích sâu sắc thế chiến lược giữa ta và địch, ra nghị 

                                           
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tập 4, tr.534. 
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quyết thông qua kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954, nhấn mạnh phương 

châm chiến đấu:“tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”. Để phối hợp với cuộc 

tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, Đảng và Chính phủ ta đã chủ trương 

mở cuộc tiến công địch trên mặt trận ngoại giao. Ngày 26/11/1953, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nêu rõ quan điểm của Nhân dân ta:“... Cơ sở của việc đình chiến ở Việt 

Nam là Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thật sự của nước Việt 

Nam”2 đã tạo tiếng vang lớn, thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân 

Pháp và Nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đối với cuộc kháng chiến chính 

nghĩa của Việt Nam. 

Đầu tháng 12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, 

giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng, Tổng Tư lệnh quân đội trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng 

mặt trận. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị “Chiến dịch này là một chiến dịch rất 

quan trọng, không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với 

trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập 

trung hoàn thành cho kỳ được”3; dặn dò Đại tướng Võ Nguyên Giáp: phải đánh 

thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Cả nước đã tập trung 

sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất 

cả để chiến thắng”. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt 

rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch.  

Ngày 25/01/1954, các đơn vị bộ đội ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo 

phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Nhận thấy địch đã tăng 

cường lực lượng phòng ngự vững chắc ở Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy 

chiến dịch đã thay đổi phương châm tác chiến sang “đánh chắc, tiến chắc”. Sau khi 

công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên 

Phủ. Chiến dịch diễn ra thành ba đợt trong gần hai tháng, từ ngày 13/3 đến ngày 

07/5/1954; 17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ Tham 

mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó quân ta tiếp 

tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào, đến 22 giờ toàn bộ 

quân địch đã bị bắt làm tù binh. Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, 

cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ 

tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, bắn rơi 62 

máy bay, thu 64 xe và toàn bộ vũ khí, kho tàng, quân trang quân dụng của địch.  

                                           
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.7, tr. 168. 
3 Hồ Chí Minh tiểu sử, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 2006, trang 462 
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Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, đây là bản anh hùng ca của 

cuộc chiến tranh Nhân dân thần kỳ, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch 

Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới 

như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của 

chủ nghĩa đế quốc”4. 

b. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu chấm hết cho sự ngoan cố, hiếu 

chiến của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên bàn Hội nghị, buộc Chính phủ Pháp 

cùng các bên tham chiến phải ngồi vào bàn nghị sự, ký Hiệp định Giơnevơ (trừ 

Mỹ) đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Campuchia ngày 21/7/1954. Đây cũng là 

chiến thắng quyết định thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế 

của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược 

của thực dân Pháp ở Việt Nam. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc 

của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 34 chiến sỹ với vũ khí thô sơ năm 1944, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã không ngừng 

lớn mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Đây là cơ sở để sau này toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân ta phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vững tin, dám 

đánh, biết đánh, quyết đánh và đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tiếp nối Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, dân tộc ta đã viết tiếp 

bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công 

hiển hách: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, Chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. 

Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2025) là dịp 

chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, 

thử thách, đã giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn 

Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 

năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi 

                                           
4 Lê Duẩn: Dưới cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, 

NXB Sự Thật, Hà Nội, 1970, Tr 90. 
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dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế 

kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3. Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) 

a. Khái quát tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch  

Hồ Chí Minh  

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là 

Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là 

Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã 

Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; mất ngày 02/9/1969 tại Hà Nội. 

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa 

phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất 

nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của 

mình, Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu 

tranh chống thực dân, sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem 

lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với ý chí và quyết tâm đó, tháng 05/6/1911, 

người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc tìm đường cứu nước. 

Từ năm 1912 - 1917, dưới cái tên Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đến nhiều 

nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, sống hoà mình với nhân dân lao 

động. Qua thực tiễn, Hồ Chí Minh cảm thông sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân 

dân lao động và các dân tộc thuộc địa cũng như nguyện vọng thiêng liêng của họ. 

Hồ Chí Minh sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 

Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và tích 

cực hoạt động nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc 

lập, tự do. 

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và Luận cương 

của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham 

dự Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập 

Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng 

Cộng sản Pháp. Từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, Hồ Chí 

Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường 

nào khác con đường cách mạng vô sản”. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đã soi 

rọi cho Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc thì trước hết phải 

có “Đảng cách mệnh” để “trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên 

lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Từ nhận thức đó Nguyễn Ái 

Quốc chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam, 

Người từng bước truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, đưa phong trào 

công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát lên tự giác, đưa phong trào yêu nước 

chuyển dần sang lập trường cộng sản. Từ năm 1929 đầu năm 1930, các tổ chức 
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cộng sản đã ra đời ở Việt Nam: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản 

Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.  

Tháng 02/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu 

Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn 

tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong 

của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam. 

Mùa Xuân năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, cùng với sự 

lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng 

lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công 

nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng 

lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối; mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn 

kết trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc nuối 

cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và Nhân dân thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến xuất sắc 

cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. 

b. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn 

đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng quê hương, đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là 

tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi 

và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống 

mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên 

tài của Đảng và Nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi 

lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung 

như: Một là, trung với nước, hiếu với dân: đây là điều chủ chốt của đạo đức cách 

mạng. Hai là, yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình. Ba là, cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư. Bốn là, có tinh thần quốc tế trong sáng. 

Phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức 

trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt 

xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách 

mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Những nội dung chủ yếu của phong cách Hồ Chí 

Minh bao gồm: Phong cách tư duy, Phong cách làm việc, Phong cách lãnh đạo, 

Phong cách diễn đạt, Phong cách ứng xử, Phong cách sinh hoạt. 

Hằng năm, vào ngày 19/5 cùng với cả nước, lòng chúng ta lại bâng khuâng 

tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm 
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ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân 

dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc 

biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.  

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí 

Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho 

cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. 

c. Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

- Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho hành động của Đảng! 

- Nhiệt liệt chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2025)! 

- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! 

- Sống, chiến đấu, lao động, và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn 

hóa thế giới! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

------- 

 

 

 

 


